
Uit het knipselarchief van de SNR 
 

Bijlage bij NVBS Actueel, oktober 2025 

 

In deze aflevering is de aandacht gericht op de RETM, de voorloper van de RET en dochter 

van de RTM. Het is het jaar 1924. 

 

We beginnen met een bedrijfje, dat niet tot de RETM behoorde maar een zelfstandige 

exploitatie voerde op de lijn Rotterdam - Overschie, toen nog een zelfstandig gemeente bij 

Rotterdam. Onderstaande krantenbericht richt zich in 1924 (!) al op het verleden, toen de 

paardentram de verbinding onderhield. De bus werd daarna ingezet als alternatief, maar 

deze beviel niet goed en de maatschappij zocht naar een oplossing.  De opvolger van de 

paardentram wordt hierbij aan de lezer voorgesteld. 

 

 



 

Hoe dit er vroeger uitzag, toont u het volgende plaatje tijdens een zomerdag 

 

 
 

 

  



Wie nog wat meer wilde weten over het nieuwe voertuig, kon onderstaande uiteenzetting 

lezen. Bij krantenredacties van de grote steden had men vaak een redacteur, die alle 

ontwikkelingen van het openbaar vervoer in de stad nauwkeurig bijhield. Vaak was er een 

goede verstandhouding tussen directie van de vervoersmaatschappij en de redacteur. 

 

  

 
 

  



Wie Rotterdam nog van vroeger  kende (dat zullen er niet velen meer zijn) roepen de 

volgende plaatsjes zeker herinneringen op. Van boven naar beneden Noordblaak (toen een 

haven), de Noorderbrug, het Callandplein met reclamezuil, daaronder links de oude 

Zaagmolenbrug en als laatste het eindpunt van de toenmalige tramlijnen op de Oude Dijk in 

winterse omstandigheden. 

 

 



Het Maaststion had aanvankelijk nog geen tramverbinding. In 1924 werd deze verbinding 

eindelijk aangelegd, waarvan onderstaande getuigt: 

 

 
 

  



Ook toen al moest aan rails en wissels onderhoud gepleegd worden. Hier op de Binnenweg 

was destijds all een driehoek met naar links de richting van het Kruisplein en station DP, 

naar rechts richting de WItte de Witstraat als alternatieve verbinding voor het doorgaande 

straatje in het verlengde van de Binnenweg en ook zo heette. Let wel: dit karwei werd in één 

nacht gelegd! Vanaf 1 u in de nacht had men 4,5 u de tijd om oude rails en wissels weg te 

halen en de nieuwe te leggen, zodat de eerste vroegtram van half vijf weer erover kon rijden! 

Nu sluit men zo’n kruising minstens een maand volledig af!  

 

 
 

 


